
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
    
 

      Juli 2024 
 

 
 

 
 
 
 

                               www.heidepolle.nl 







Bezoek Kerk op de Hoogte 2024 groep 7 
 
We waren van Heidepolle naar de kerk gelopen door het dorp in Wolvega met de klas door 
het centrum. We moesten twee aan twee lopen en juf Mariska liep ook mee en toen we daar 
waren zagen we grafstenen, een bliksemafleider, een grote klok en omgekapte bomen. 
Toen keken we naar de namen van de personen die begraven waren en er was een sensor 
die onder grond kon kijken die een keer botten van mensen vond die daar begraven waren. 
Ze hebben daar gegraven achter de kerk en ze vonden veel botten en er is een 
begraafplaats achter de kerk. De kerk is protestants. Toen gingen we naar binnen en was er 
een wc, koffiekamer, trap en een lange gang naar de kansel,rijen stoelen en een orgel met 
een oude piano de kerk bestaat sinds 1646 de toren is deels afgebrand in 1853 toen was 
het opnieuw gemaakt. we gingen toen de hal in naar de kansel en gingen op de stoelen 
zitten. Er waren bijbels en gezangen gezamen boeken, er was ook een kaars en een 
collectemandje met de letters K,S,I. Toen deden we een quiz en moesten we dingen zoeken 
en opschrijven we waren verdeeld in 2 groepen eentje beneden eentje boven om te kijken 
toen gingen we met z'n allen naar boven het waren enge trappen en steile trappen het was 
een leuke bezoek 
 
Alysha 
 
 
 
 
 
Ons kerkbezoek 
 
Wij gingen op kerkbezoek in Wolvega. 
We gingen er lopend heen. 
Toen we aankwamen gingen ze nog wat uitleggen over de kerk. 
er liggen grafstenen buiten en we gingen bij een kijken. daarna liepen we naar binnen en 
mochten we op van die bankjes gaan zitten, ze gingen wat uitleggen en we mochten vragen 
stellen. 
De kerk had een rooie vloerbedekking. 
toen werd er uitgelegd over een boek en iets wat er in staat. 
Uiteindelijk gingen we spelletjes spelen, je kon een kruiswoordpuzzel spelen en nog 
helemaal boven op het dak. 
Toen we boven op het dak stonden, kon je heel wolvega zien, je kon ook een rondje lopen 
over het dak.  
We gingen binnen in de kerk toren staat een grote bel die werd heel zachtjes gebeld. 
 
Beau 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Koningspelen van Boaz Aarts. 
 
Vrijdag was niet zomaar een vrijdag, nee er was Koningsspelen, er waren verschillende 
leuke spelletjes, iedereen had wel wat leuks.We deden slagbal,atletiek en sport 
spelletjes.even op een rij,rennen tegen elkaar, granaatwerpen, speerwerpen, fietsband 
slingeren en ten slotte seconden race 
 
.de sportspelletjes waren ook leuk we deden:elastiek trekken (zo noem ik het), kat en muis, 
punten rennen(zo noem ik het),touwtje springen,voetbal, frisbee,en veel meer. 
 
Aan het einde deed ons groepje slagbal we verloren bijna alles maar we hadden wel plezier 
na het slagbal moesten we verzamelen en we kregen een ijsje en mochten slagbal kijken 
met alle meesters en juffen van de Heidepolle en de Wegwijzer. 
Daarna gingen we naar school lopen en mochten naar huis om de meivakante te starten 
 
ik hoop dat je het verhaal leuk vond groetjes Boaz Aarts 
 
 
 
 
watergevecht op het plein 
 
Watergevecht op het plein. Je mocht een waterpistool meenemen. 
voordat we begonnen moesten we water bakken vullen die waterbakken was de mand  
Het was chaotisch, we gingen naar buiten, we moesten het waterpistool vullen en in die tijd 
waren we al nat .Op het grasveld mocht je niet nat gespoten worden, er waren verschillende 
kanten, voor groep 3 waren aan een kant en 4 tot en met 8 waren bij elkaar. Het water ging 
snel op, na ongeveer 30 minuten was al het water op, toen was iedereen op zoek naar water 
maar alles was al op. Gingen we in de rij staan toen gingen we naar huis 
 
Dave  
 
 
 
 
Hoi, ik ben Ayham en ik ga over avondvierdaagse vertellen.  
Eerst vertrokken we om zes uur, we liepen 10 kilometer en je mocht eten en drinken 
meenemen. Je mocht ook tijdens het lopen eten of drinken en toen we klaar waren met 
lopen kwamen we terug  naar het voetbalveld. 
Daarna kregen we een ijsje of appel. De laatste dag liepen we alleen 7 kilometer. De laatste 
dag kregen we ook snoepjes, bijvoorbeeld van je ouders of van je opa of oma. 
Ik kreeg het van mijn zus. Ik vond het heel leuk om mee te doen en het was leuker dan het 
vorige jaar, omdat het gezelliger was. Ik vond de laatste dag zwaar omdat je de hele tijd 
moest stoppen, omdat de ouders de snoepjes aan de kinderen gaven. Ik vond de derde dag 
de leukste dag, omdat we langs het viaduct liepen waar je hard kon schreeuwen. Dit was 
mijn schoolkrant over avondvierdaagse. 
                                              
                                                          Ayham 
 
 
 
 
 
 



 
Botten 
 
Toen we daar kwamen zag ik een katten bot. Er liggen mensen onder de kerk dus ik dacht 
dat het een mensen bot was.  
 
Bel 
 
We kwamen bij de bel en de begeleider luidde hem. Hij was heel luid. 
 
Trappen 
 
De trappen waren net als ladders ze waren moeilijk te beklimmen. Er mocht maar een 
persoon op en pas als die boven was mocht de volgende. 
 
Uitzicht 
 
Het uitzicht was prachtig vind ik. Ik had niet hoogtevrees gekregen. Ik dacht wel dat ik eraf 
ging vallen. 
 
Stoffige kamer 
 
Ik dee snel mijn col op toen ik binnen kwam. Het was heel stoffig.  
 
Keizer 
 
Ik had gehoord dat er een keizer was en dat hij een stuk hout van een deel van de kerk 
snee. Hij wou Stellingwerf overnemen volgens mij. 
 
Verkocht 
 
De kerk werd verkocht aan West Stellingwerf nadat wij kwamen. Dat vind ik heel jammer. 
Het is heel interessant. 
 
Van Jayden Stechweij 
 
 
 
 
 
woensdag 3 april schoolvoetbal we liepen naar FC Wolvega op veld 3 hadden we alle. 
Wedstrijden die dag eerste wedstrijd 14:15 we moesten tegen de tuindorp en het was best. 
Spannend maar het ging niet heel goed bij ons 2:0 verloren, jammer genoeg maar ja even. 
Wat drinken en eten en toen weer even trainen ging het best goed met het trainen en toen 
volgende. Wedstrijd om 15:00 en het ging aan het begin best goed maar toen al vrij snel 4:0 
voor de. Tegenpartij en toen even wisselen en toen vol gas maar alsnog verlooren jammer 
genoeg. Maar ja, volgende keer beter dan de laatste wedstrijd, konden we het veel beter, ik 
stond eerst even. Wissel en toen moest ik er wandt iemand was heel hard getackeld en die 
deed toen niet Weer mee en toen werdt ik op mijn enkel getrapt vrije trap voor ons maar niet 
gescoord. Uiteindelijk werd het 0:0 maar het was wel heel gezelig. 
 
groetjes Julian Wiering 
 



 
 
excursies 
 
Wij zijn op excursies geweest voor circuit. Drie verschillende dingen, de eerste waar ik heen 
was Welzijn aan huis, daar kwamen mensen voor dagbesteding met dementie. Toen we 
daar waren kregen we eerst een rondleiding. Er was een keuken waar de mensen met 
dementie konden oefenen met koken, en er was ook een eetkamer waarvoor ze konden 
koken. Als wil kon je daar ook gewoon komen eten. Nadat de rondleiding was geweest werd 
je ingedeeld in twee groepen, de eerste groep mocht even in de eetkamer waar je kon 
kleuren en spelletjes, doen bijvoorbeeld sjoelen. Daarna ging je wisselen met de andere 
groep en mocht  je naar achteren bij de mensen met dementie zitten en gezellig met hun 
kletsen en spelletjes doen. Je kreeg ook nog chocomelk en dan mocht je naar huis. De week 
daarna ging ik naar het gemeentehuis, daar kreeg je alleen een rondleiding door heel het 
gebouw. Eerst gingen we in de praat zaal en daar mochten we zitten en kregen we uitleg 
over wat er allemaal gebeurden enzo. Toen moesten we heel veel trappen omhoog en 
kwamen we uit bij het kantoor van de burgemeester en mochten we de ketting omdoen en 
foto's maken op zijn stoel. We mochten ook nog helemaal omhoog, dan ging je naar buiten 
en kon je heel ver over Wolvega kijken. En dan nog de laatste excursie en dat was de 
Karwei. Daar gingen we naar de kleuren verf en behang daar mocht je ook wat meenemen 
van te kleine kaartjes met kleuren en vormpjes. Vervolgens mocht je opzoek naar een ding 
in de winkel waarvan je dacht dat niemand anders het had gevonden, ik had een gek wc 
ding dat niemand had gezien. Er was ook een trap waar je op mocht, daar kon je eten en 
zien wie er allemaal werkten. Op het einde kregen we nog zaagsel van de zaag kamer. En 
dat waren alle excursies. 
 
                              groetjes Kayla 
 
 
 
 
Schoolvoetbal 
 
Ik deed voor de eerste keer mee aan schoolvoetbal. 
Het was leuk maar het ging niet goed. 
We hadden 4 wedstrijden, het eerste was tegen Tuindorp, dat ging niet goed, we verloren 
met 2-0. Toen hadden we 5 min pauze en toen hadden we wat gegeten en de plannen 
besproken, toen kwam de 2de wedstrijd.Dat ging iets beter maar ze scoorden en we 
verloren.De 3de ging ook niet goed, ik ging door mijn enkel en kon er niet meer in en het 
werd gelijkspel.De 4de was niet leuk er werd constant op de vingers van onze keeper 
getrapt dus we hadden geen keeper meer en verloren.We waren niet blij dat we verloren 
hadden maar het was wel leuk en dat was de eerste keer dat ik voetbal toch een beetje leuk 
vond. 
 
Van Lucas 

 
 
 
 
 
 
 



Korfbal 
Ik heb meegedaan aan schoolkorfbal. We hebben 3 wedstrijden gespeeld. 
We gingen met de auto naar Noordwolde en we gingen tegen de Dorpsschool en de 
Tuindorp spelen. 
In mijn team zaten Boaz,Thomas,Sevirio en ik [Seniet]. 
Onze coach was juf Mariska, het was een goede coach en na elke wedstrijd 
bespraken we hoe we hadden gespeeld. En we werden kampioen. 
 Ik heb genoten van spannende wedstrijden, het spelen met mijn 
teamgenoten,spelen tegen andere scholen en het mooie weer. 
Seniet  
 
 
 
Bibliotheekbezoek  

 
Wij zijn naar de bibliotheek geweest. 
Wij gingen hier heen op de fiets. 
Toen we bij de bibliotheek aankwamen kregen we uitleg en gingen we een speurtocht doen. 
De speurtocht duurde ongeveer een half uur. 
Door de hele bibliotheek hingen papiertjes met vragen. 
Je kon de antwoorden vinden in een boek of op de computer. 
Als je een vraag had gemaakt, kon je naar de tafel gaan. 
Daar zat een vrouw. Die de antwoorden controleerde. 
Als je het antwoord goed had, kreeg je een letter. 
Met die letters kon je een woord maken. 
Toen de speurtocht af was gelopen mochten we vragen stellen en een boek meenemen. 
Daarna gingen we terug naar school. 
 

                        Mike van der Voort 
 
 
 
 
 
De avondvierdaagse  
Groep 6,7 en 8 gingen vier avonden achter elkaar 10 kilometer lopen. 
Groep 3,4 en 5 gingen ook vier avonden lopen maar dan 5 kilometer. 
En groep 1 en 2 gingen maar 1 avond 5 kilometer lopen. 
Het was heel gezellig want ik zat in het groepje met Beau, Julian en Tim. 
Heel veel mensen hadden wat eten en wat drinken mee zodat ze geen trek of dorst kregen, 
maar soms was dat niet zo handig want als je eet en drinkt moet je soms ook naar het toilet. 
Dat had ik ook op de eerste avond want ik had iets te veel gedronken dus toen moest ik heel 
nodig naar het toilet maar dat kon niet dus toen hield ik het maar op. 
Ook was het leuk om iedereens verhalen te horen en ook om je eigen verhalen te vertellen. 
Bijna iedereen had wel iets te vertellen dus ik heb me in ieder geval niet verveeld.  
Ook waren er sommige ouders mee en dat was ook heel gezellig want mijn moeder liep ook 
mee.   
Vooral de laatste avond was het leukste want toen gingen we langs het dorp en toen werden 
er veel kinderen lekker verwend met snoep en nog allemaal andere dingen. 
Dus voor mij was het een hele leuke avondvierdaagse. 
 
Saar Wieringa (11) 



Avond vierdaagse. 
 
Aan het begin moest je verzamelen bij het voetbalveldje en bij de leider wachten. 
Om 6 uur gingen we lopen 10 kilometer is best lastig. 
Op de tweede avond kwamen we terug naar het voetbalveldje en de laatste 100 meter ging 
het regen best irritant als je het mij vraagt. De derde avond begon het lastig te worden. 
Mijn benen begonnen pijn te doen.Het werd al snel lastig om bij de groep te blijven. 
Maar als je je veters gaat strikken kan je weer bij komen. 
Maar het nadeel is dan wel dat je dan weer moet rennen. De vierde avond was om toe te 
geven wel makkelijker om te lopen. Maar we liepen wel achter op de wegwijzer. 
Maar ik kon nog wel rennen om bij te komen. Maar zo snel ging het ook weer niet met groep 
1 en 2. Aan het einde gingen we door het dorp lopen. Je kwam waarschijnlijk je familie tegen 
en kreeg bloemen en snoep. Als we de tien kilometer hadden gelopen, kreeg je een 
appel,een wiki, flesje of een ijsje en daarna word je opgehaald of je moet zelf naar huis. 
 
                                                     Tim Hopman 
 
 
 
 
 
de schoolvis wedstrijd   
 
 De viswedstrijd was naast school. 
 Er was veel animo voor de wedstrijd. 
 En omdat het van de school zelf was, waren er alleen maar kinderen van school.  
 Er waren gelukkig veel vis gevangen. 
 Er waren veel prijzen. 
 Een voor de grootste, een voor de meeste en een voor de meeste centimeter. 
 Ik heb ook een gevangen die maar 12 centimeter lang was . 
 Het was om half 6  tot half 7 dus een uur vissen was de prijsuitreiking . 
 De eerste plaats voor de grootste vis ging naar Roan uit groep 8.  
 Faylinn. Uit groep 5  won de eerste prijs voor de meeste vis. 
 Uit groep 7 waren er maar 2 ik en Dylan. 
 Er waren 4 delen voor ons gereserveerd om te vissen.  
 Er waren volgens mij 33 plekken gereserveerd.  
 Groep 3 en 4 kregen een vishengel en groep 5,6 en 7 een dobber. 
 Het was gezellig met iedereen. 
  
van  Thomas wijngaard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



excursies (Gemeente huis/karwei/wel zijn aan huis) 
 
-Gemeente huis:Toen we aan kwamen bij het gemeente huis gingen we door de trouw 
ingang, 
Toen we binnen waaren gingen we naar de raadzaal toen kregen we uitleg over wat ze in de 
gemeente doen en waar iedereen ziet in de raadzaal, 
na de raadzaal gingen we met de trap helemaal naar boven en daar kregen we uitleg en de 
ketting van de burgemeester te zien de burgemeester zelf was er niet, 
Toen we de ketting gezien hadden gingen we naar boven naar het balkon en je kon over 
heel wolvega kijken, 
na het balkon gingen we naar de kantoor van de burgemeester en je mocht op de foto 
achter het bureau met de ketting om, 
Ten slot gingen we naar beneden daar mocht je een appel en water eten en drinken. 
 
-karwei:Toen we bij de karwei aan kwamen gingen we ergens zitten en kregen we uitleg 
over de karwei wat ze verkopen (enzovoort), 
later na de uitleg gingen we naar een verf afdelling en mochten we een 
kleurtje(papiertje)uitkiesen en daarna een soort muur ofzo, 
Toen gingen we naar de opslag en kregen we uitleg wat er bijvoorbeeld was en toen ging er 
een bel van dat er een vracht wagen om de spullen te brengen, 
Later gingen we naar de hout zaagerij en daar kregen we ook weer uitleg over hoe oud je 
moet zijn om te mogen zaagen je moet 16 jaar zijn om te zaagen,Later na de hout zaagerij 
gingen we naar de kantoren en naar de kantine en daar kregen we uitleg over hoe oud je 
moet zijn om daar te werken 
  
-Wel zijn aan huis:we gingen lopend naar wel zijn aan huis tegen over kerk op de hoogte 
daar gingen we eerst naar het begin werden we op gesplitst in 2 groepen, 
De ene groep ging naar de restaurant en de andere helf naar de mensen, 
We gingen speletjes met ze doen en ik ging met iemand anders buiten onkruid wieden en de 
andere vegen en later gingen we wisselen van kant en we gingen aan de andere kant in de 
keuken kijken en shoelen, 
We gingen ook in hun winkel kijken en daarna gingen we weer naar de andere groep en 
gingen we terug naar school. 
 
Dylan  
 
 
 

 

 


