
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
    
 

     December 2022 
 

 
 

 
 
 
 

                               www.heidepolle.nl 



De kerstpuzzel van de Heidepolle 

 

Elk jaar is het weer verbazingwekkend hoe snel de tijd gaat. Het is alweer december! Een erg 

gezellige tijd met Sinterklaas en Kerst. En natuurlijk hoort daar een kerstpuzzel bij! En bij de 

kerstpuzzel van de Heidepolle ga ik terugkijken naar afgelopen half jaar. Want wat hebben we 

weer veel leuke activiteiten gehad, die een plaatsje in onze kerstpuzzel verdienen! 

  

Allereerst natuurlijk de opening van het schooljaar. 

Dit jaar in het teken van samenwerken. In alle 

klassen lag er voor ieder kind een ballon. Het was 

de bedoeling dat je er als groep voor zorgde dat 

ieder kind zo snel mogelijk zijn/haar eigen ballon 

gevonden had. Samen kwamen we tot de oplossing 

om elkaar te helpen en goed samen te werken. Dit 

deden we door allemaal één ballon te pakken en 

die te geven aan de leerling, wiens naam op de 

ballon stond. Het resultaat: Samenwerken 

loont! Dit ging een stuk sneller! 

 

  

 

Het samenwerken kwam terug tijdens onze KiVa dag. Samen 

deden we deze ochtend allerlei werkvormen uit onze methode 

KiVa. Spellen waarin wij onze sociaal emotionele vaardigheden 

leren versterken. Ouders mochten komen kijken en konden zo 

zien, hoe deze methode werkt in de praktijk. 

De informatiemiddagen waren ook zeer geslaagd. De kinderen 

lieten de ouders zien hoe ze de eerste schoolweken gewerkt 

hadden en wat ze dit schooljaar allemaal nog gingen leren. Veel 

ouders kamen even kijken en kregen een mooie rondleiding 

van hun zoon/dochter. 

   

Als team volgen we een 

cursus over “Teach like a 

champion”. Tijdens deze 

cursus leren we allemaal 

motiverende werkvormen toe 

te passen. Teach like a 

Champion beschrijft concrete 

technieken om leerlingen te 

laten excelleren. Het gaat 

hierbij niet alleen om 

prestaties, maar ook om het 

werken aan karakter en een 

sterke klascultuur. 

 

 

Tijdens de verkeersdag 

leerden we over verkeer. In 

alle groepen kregen de 

kinderen een gastles over 

verkeer. De kinderen van 

groep 1/2 over veilig 

oversteken, de kinderen van 

groep 3 en 4 over veilig in 

de auto zitten, de kinderen 

van groep 5 en 6 over 

fietsen en de kinderen van 

groep 7 en 8 over de dode 

hoek van een vrachtauto. 

 

 

 

 

 

 

Qua schoolontwikkeling staan we ook niet stil. We hebben als team een mooie visiedag gehad, 

waarin we veel hebben geleerd over Building Learning Power (BLP) en KiVa. Dit jaar richten we 

ons op het evalueren van de lessen. Met een evaluatiedobbelsteen, willen we de kinderen uitdagen 

om na een les zelf te bedenken hoe ze vinden dat het gegaan is. Een leuke werkvorm, waarmee 

we de kinderen leren reflecteren en herzien.  

 



In oktober hadden we de 

Kinderboekenweek in het 

thema “Gi-ga-groen”. Dit jaar 

met een speciale mystery 

guest tijdens de opening. Een 

boswachter kwam voorlezen. 

Het bleek juf Wietske te zijn! 

Elke dag kregen de kinderen 

vervolgens een filmpje met 

een vermomde juf/meester 

die een verhaal voorlas. 

Konden ze raden welke juf of 

meester die dag de mystery 

reader was? 

 

Ook het Sinterklaasfeest was 

erg gezellig. Sinterklaas wilde 

met de luchtballon komen. 

We hadden een grote 

landingsplaats voor hem 

gemaakt op het grote plein. 

Helaas had Piet de verkeerde 

kaart, waardoor ze in 

Oldelamer in de weilanden 

terecht kwamen. Gelukkig 

kon een boer Sinterklaas snel 

op zijn quad naar de 

Heidepolle brengen.  

 

   

 

 

 

 

 

En natuurlijk het Kerstfeest 

met het Kerst knutselen, de 

foute Kerststruiendag, het 

Kerststukjes maken en het 

Kerstdiner. Voor de ouders 

zongen we een paar mooie 

kerstliederen. Vervolgens 

genoten we van alle 

heerlijke hapjes die de 

kinderen hadden 

meegebracht. 

 

Verder zijn we bezig met het uitzoeken van een nieuwe methode voor Taal en Spelling. Die 

hopen we volgend schooljaar in gebruik te nemen. En natuurlijk met het plein. We hebben 

overleg met de gemeente en het bedrijf dat de toestellen van het nieuwe schoolplein aan gaat 

leggen. Dit overleg gaat over hoe alles precies moet worden aangelegd en wie dit gaat 

uitvoeren. Kortom: We komen stap voor stap dichter bij een mooi schoolplein!   

 

Tot slot wil ik iedereen weer bedanken voor de hulp afgelopen jaar. De OV, de MR, de 

feestcommissie, de oud papierouders, de luizenouders en alle ouders, die hun steentje hebben 

bijgedragen. Zonder jullie zouden we niet tot al deze mooie activiteiten hebben kunnen komen. 

Geniet u van onze kerstpuzzel en voor iedereen, de beste wensen voor het nieuwe jaar!! 

 

 

Prettige kerstdagen en  
een gelukkig nieuwjaar!  
 

Gonda Stienstra 

 

 

 



Kerstpuzzel OBS Heidepolle

 

  

 



   
 

   
 

Groep 7  
 

Ik wens iedereen een gelukkig nieuwjaar.- Roan 
Ik wens iedereen een gezond en gelukkig nieuwjaar.– Amber 
Ik wens dat iedereen gelukkig is. - Jayden  
 
 
 

 
Ik wens dat ieder kind een fijn leven heeft. - Mohamed  
Ik wens iedereen een gelukkig nieuwjaar en een gezond 2023.-Brechte 
Ik wens iedereen een leuk nieuwjaar en vrede op de wereld. -Melle 

 
 

Ik wens iedereen een gelukkig 2023.- Troy 
Ik wens iedereen een fijne kerstvakantie. - Rianne 
Ik wens dat iedereen zich fijn voelt en een blij jaar heeft.- Merijn 

 
 

Ik wens iedereen een fijn nieuwjaar.- Elena  
Ik hoop dat er vrede komt in Oekraïne. - Kalle 
Ik wens iedereen een blij 2023.- Siem 
 
 

 
Ik hoop dat iedereen in vrede leeft. - Chris 
Ik wens iedereen een gelukkig nieuwjaar. - Jenson 
Ik hoop dat ik veel vuurwerk kan afsteken!- Tristan 
Ik wens iedereen een fijne kerst! - Mees 
 
 

Ik hoop dat er vrede op aarde komt. Malaz 
Ik wens iedereen een gelukkig nieuwjaar.- Tess 
Ik wens iedereen een gelukkig kerstfeest- Julan  
Ik wens dat iedereen een fijn jaar heeft. - Esmee 

 
  



   
 

   
 

Help! Er is een nieuw virus in groep 7.  
Het dam- en schaakvirus! 
 

 
 

                                     
 



   
 

   
 

De kerststallen 
 
Op woensdag 21 december ging heel groep 7 naar de 
kerststallen. 
Het was tegenover de bibliotheek. 
Met kerststallen van over de hele wereld! 
bijvoorbeeld Duitsland,Peru,Mexico,Nigeria 
En nog veel meer! 
er was ook een echt werkend waterrad! 
en hele oude van zo'n 120 jaar oud. 
 
Kalle & Brechte 

 

 

 

 

Van Chris 



   
 

   
 

 

 

Gemaakt door Malaz 

 

 

Tristan zijn favoriete vak is gym. 



   
 

   
 

 

Hoi dit is mijn schoolkrant  
 
_ Ik ga het hebben over wat er allemaal is in de klas en qua vriendschap.  
- Het  is best wel gezellig in de klas. 
-  Rekenen,taal en spelling doet niet iedereen hetzelfde niveau. 
- We kletsen nog wel is tussendoor maar als het niet mag doen we dat niet.  
- We zitten in groepjes en het is meestal wel is te  gezellig. 
- We hebben veel leesboeken en strippen die we lezen. 
- We zijn erg in de kerststemming.  
dit zijn alle kinderen uit onze klas.. 
Jayden,Melle,Amber,Roan,Esmee,Merijn,Siem,Tess,Julan,Chris,Elena,Brechte,Troy, 
Malle,Malaz,Rianne,Mees,Mohamed,Jenson,Tristan. 
En we hebben leuke werkjes in de klas en nog veel meer. 
 
dit was mijn schoolkrant bedankt voor het lezen groetjes Esmee. 



   
 

   
 

 

Een mooie kerstkaart van Siem 

De grote reddings missie 
 
Op een dag ging een ontdekkingsreiziger met het vliegtuig naar de Grand 
Canyon.Toen het vliegtuig landde in Las Vegas ging hij naar de 
rotswoestijn.Hij liep 2km en kwam langs een dorp met cowboys.De 
cowboys waren vriendelijk en verwelkomde hem.Om 16:00 schrokken de 
cowboys,want de indianen hadden de vredesbijl opgegraven.De cowboys 
dachten meteen na en pakten hun wapens.Ze schoten,ze gooiden maar 
het was niet genoeg.De indianen hadden gewonnen en namen de 
ontdekkingsreiziger mee naar hun dorp.toen werd hij aan de totempaal 
gebonden.Na 2 weken kreeg het Amerikaanse leger melding.Een 
ontdekkingsreiziger was gevangen door indianen??Dat dacht het leger 
ook.Maar het bleek waar te zijn en ze werden meteen gebracht bij de 
Grand Canyon.De black hawk helikopter bracht ze bij de rivier waar een 
boot lag.De boot zat vool met de special forces.Daarna ging de Navy 
Seals naar het indianendorp.De indianen wisten dit en schoten op de 
soldaten.Maar de soldaten waren sterker en bracht de 
ontdekkingsreiziger naar huis.Eenmaal thuis ging de ontdekkingsreiziger 
tv kijken.Op tv zag hij heel veel blije cowboys die ook gevangen waren 
door de indianen.Daarna ging hij naar de Albert Heijn en kocht een 
cheeseburger.Toen hij weer thuis was maakte hij het doosje open alleen 
toen sprong de cheeseburger eruit en rende weg. 
EINDE.Van Melle. 



   
 

   
 

 

Het favoriete vak Jenson is gym 

kerstconcert    
 
Wo:14 dec gingen we naar de kerk voor een concert van het Linde 
college. Samen met groep 8 gingen we in een rij naar de kerk toe lopen. 
Toen je er was aangekomen kreeg je binnen een kerstmuts van Linde 
college. 
 
Je moest eerst een plek opzoeken om te gaan zitten en na een lange 
uitleg speelden ze kerstliedjes na en je moest raden welk nummer het 
was op de bingo kaart. 
 
Je moest soms ook dansbewegingen nadoen zoals stampen op de 
grond enz. 
Hopelijk vonden jullie het leuk en tot de volgende keer. 
Groetjes Tess en Elena. 
 

 



   
 

   
 

Engels met juf Janneke 
 
ik vind engels leuk omdat  
juf janneke goed kan uitleggen 
 
en het zijn leuke lessen en opdrachten  
ik vind persoonlijk engels de beste vak 
en ik ben zelf ook goed in engels en de andere zijn ook goed in engels 
de eerste les vond ik niet zo leuk 
maar die van de rag n bone man 
was de leukste. 

 
 

 

 

Het favoriete spelletje bij gym: het chagrijnenspel. Van Amber 

 

 

 

 



   
 

   
 

 

Een kerstkaart van Jayden 

 

 

Een woordzoeker van Mohamed en Roan 


