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Veel leesplezier,  

Meester Jeroen.  



Schoolreisje groep 5/6/7  

 

Ik vond het heel leuk. Bij het 

hoogste parcours was het niet zo 

leuk, omdat we moesten wachten 

en we moesten terug. Maar dat 

maakt niet uit, want we hebben 

een leuke dag gehad.  

 

Soraya 

We gingen met de auto naar het 
Klimbos in Paasloo. Het was 

superleuk, want we gingen 

klimmen en daar ben ik goed in. Ik 
geef het een dikke 10!  
 

Titango  

We gingen dinsdag 16-07 naar het 

Klimbos in Paasloo met de auto. Het 
was een leuke dag. Het was echt 

leuk.  
 

Fenna 
 

 

 
 
 
 
 
 

Schoolreisje groep 5/6/7 
 

We gingen klimmen in Paasloo. We 
hebben ook lekker patat gegeten.  
 

Fedde 
 
 
 

Ik ben naar het Klimbos in Paasloo 
geweest. Het was echt leuk. We 

hebben eerst een oefening gedaan. 
Dat ging eerst wel heel moeilijk. 

Toen ging ik het echte parcours 
doen. Dat was heel leuk en als je 

vastzit, moest je zeggen RODE 
HELM! Er was een zip line die heel 

lang was. En toen ging ik verder. 
Dat was wel heel lang.  

Daarna gingen we patat eten. Dit 
was het schoolreisje.  

 
Senna 
 

 

 
 
 
 
 

Ik vond het een leuk schoolreisje, 
omdat ik het leuk vond om te 

klimmen. Daarna hebben we patat 

gegeten.  
 

Ariana 
 

 

 
 
 
 
 
 

Schoolreisje groep 5/6/7 

Klimbos Paasloo 
  

Het was leuk in het Klimbos. Ik wist 

wat ik moest doen, want ik heb al 
vaker geklommen. Mijn moeder 

maakte foto’s.  
 

Joris  
 

 

 
 
 
 
 

Ik was laatst bij het Klimbos in 

Paasloo. Het was superleuk. Ik daar 
samen met papa. Die klom ook mee.  
 

Daan  
 

Het was leuk. Mijn favoriete 
onderdeel was het klimmen. Het 

was het leukste schoolreisje.  
 

Mike  
 

 

 
 
 
 
 

Het schoolreisje was leuk. Het 
klimmen was het leukste. Mama 

was ook mee met de auto. We 
hebben patat gegeten. Dat was 

lekker.  
 

Damian 
 

 
 
 
 
 

We zijn op schoolreisje geweest. 
Het was leuk. We hebben patat 

gegeten en geklommen.  
 

Lena  
 

 

 
 
 
 
 



Musical groep 8 

 
 
 

Vlam in de pan heette de 

musical. Mijn broer en ik konden 
maandag de musical niet zien, 

omdat we afscheid namen van 
onze vader. We keken bij de 

generale repetitie. Dus het was 
nog niet perfect. Dus helaas… 

Maar het was wel grappig.  
 

Esmee 
  
 

 

 

 
 
 
 
 

De musical van groep 8 was echt 

heel leuk. Het heet vlam in de 
pan. Mijn neef Malaz was Macho 

Nacho. Ze maakte muziek en het 
was in een restaurant.  

 
Adam  

 
 

 
  
 

 

 

 
 
 
 
 

Vlam in de pan is een leuke 

musical en grappig, omdat ik de 
muziek leuk vond.  

 

Djesmay  
 

 
 

  
 

 

 

 
 
 
 
 

Deze week had groep 8 een 

musical. Het heet vlam in de pan. 
Het ging over een broer en zus. 

Ze moesten een restaurant delen. 
Een kookte Hollands en de ander 

Frans. Beiden hadden een ober 
en er waren 4 Mexicanen. De 

baas van de Mexicanen had een 
heel hete peper in de soep 

gedaan.  
 

Miran 
  
 

 

 

 
 
 
 
 

We hadden deze week de 
musical van groep 8 gezien. De 

musical heet vlam in de pan en 
alles was leuk.  
 

Tygo G 

Ik vond het de beste musical van 

het schooljaar. Het heette vlam in 
de pan. Ze zongen 7 liedjes. Ze 

hadden het restaurant in tweeën 
gedeeld en ze maakten steeds 

ruzie.  
 

Faylinn    
 
 
 
 
 

We keken de musical van groep 

8. De musical heette vlam in de 
pan. Het was heel leuk en 

grappig. 
  

Roos 
De musical van groep 8 was heel 

leuk. De musical heette vlam in 
de pan.  

 
Tygo P 
 
 
 
 

De musical heette vlam in de 

pan. Het was leuk, want de 

kleren waren mooi. Het 

middenstuk was het leuks.  

 

Amy 

De musical was leuk. Ze zongen 

mooi en de musical was grappig.  
 

Liza 
 
 
 



Afscheid Djesmay  

Djesmay gaat vanaf volgend schooljaar naar De 

Triade. We wensen je heel veel plezier en succes op 
je nieuwe school! We gaan je missen. De kinderen 

hebben mooie tekeningen voor Djesmay gemaakt 
en we hebben dit kunstwerk gemaakt.  
 

Afscheid meester Jeroen  
De hele school heeft woensdagmorgen op een 

mooie manier afscheid van mij genomen. Ik werd 
even in het zonnetje gezet. De kinderen hebben 

een lied gezongen en tekeningen gemaakt.  
 

Alle ouders,  

 
Ik wil jullie bedanken voor de mooie tijd op de Heidepolle. Ik heb een 

mooie tijd hier gehad en dat komt ook door de betrokkenheid en steun 
van jullie als ouders.  

Alvast een fijne zomervakantie!  
 

 

 

  


